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Het is al bijna vijf jaar geleden dat we het
exlibriswerk van Sergei Chrapov in het Graphia-
tijdschrift hebben voorgesteld. In elk van deze
voorbije vijf jaren realiseerde hij ongeveer tien
nieuwe exlibris. Zoals in het hierbij gerepro-
duceerde recente werk is te zien, maken de
exlibrisverzamelaars nog altijd graag gebruik
van zijn onuitputtelijke verbeelding. Sommigen
laten hem volledig vrij bij de creatie van een
exlibris, anderen geven hem een geliefkoosd
thema als vertrekpunt. Het wachten op een
eindresultaat is altijd een spannend avontuur
met een verrassend en heerlijk slot.

Als eerste voorbeeld van het nieuwe werk tonen
we het exlibris voor Georges Dumon (links-
boven). Wijn is het thematische vertrekpunt
geweest bij de creatie van dit exlibris. Over dit in
exlibriskringen populaire thema bestaan wel-
licht al duizenden boekmerken, maar de
levendige fantasie van Sergei Chrapov heeft er
iets heel aparts van gemaakt. De roes van de
wijn heeft de tijd ontregeld en heeft het hoofd
van de wijndrinker verdrievoudigd. De wijn-
duivel heeft zijn werk gedaan en is met zijn
wandelstok en met een tevreden glimlach al op
weg naar een volgende tafel met fles en glas.

Op het exlibris voor de Zwitserse Doryn Pestalozzi
(linksonder) laat een posthoorengel een regen van
exlibris vallen. Er is een scherp en wat geheimzinnig
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contrast tussen het blanke gezicht van de engel
ende nachtzwarte achtergrond. Het zeepaardje
symboliseert wellicht een onbewust en eeuwig
verlangen van de Zwitsers naar de zee.

De lachende poes op het exlibris voor
Suzanne Kolar (rechtsonder op p. 294) is
wat verwant aan de leuke illustraties voor
kinderboeken van Sergei Chrapov. Vogel
en vis lijken zich bij de overwinning van de
kat te hebben neergelegd, alleen de kleine
muis is nog dapper genoeg om het verzet
met getoeter aan te wakkeren.

Als in het exlibris voor Doryn Pestalozzi, zijn
ook de droomfiguren in de boekmerken voor
Doris Thiel en Hildegard Pungs (beide
hierboven) aan het vliegen. Bij Doris Thiel
komt een bezoeker aangevlogen. De zon
kijkt er met welbehagen op neer, zodat kan
vermoed worden dat de uit B afkomstige
reiziger in het huisje van A een hartelijke
ontvangst zal krijgen. In het exlibris voor
Hildegard Pungs zit meer spanning. Er
wordt daar hoog boven de bergen en op
de rug van een misschien niet al te
betrouwbare bok gevlogen. De eindbe-
stemming van deze reis in de nacht lijkt
onzeker. De vele sterren brengen echter
licht in de duisternis en wellicht ook de hoop
dat er bij de poort van een of ander aards
paradijs zal worden geland.

In het exlibris voor Gilbert Vandermoere
(hiernaast) is de invloed van de titularis veel
sterker. De kunstenaar heeft hier het thema
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Tijl Uilenspiegel te verwerken gekregen. Hij
heeft van Tijl een dubbelfiguur gemaakt; de
strijd van Uilenspiegel wordt zowel met de
bescheiden bezem als met het staalharde
zwaard gevoerd. De dualiteit van deze strijd is
ook duidelijk af te lezen van de zeer uiteen-
lopende gezichtsuitdrukkingen. Ook in het
exlibris voor Wouter Van Gijsel (linksboven) is
de inbreng van de titularis groter geweest dan in
veel andere exlibris van Sergei Chrapov.
Wouter Van Gijsel bezit een kleine verzameling
gesigneerde eerste drukken van bekende
misdaadromans. Klassieke elementen uit dit
soort romans (vergrootglas, kogelgaten, foto-
toestel achter een raam, een oog dat door een
sleutelgat kijkt, een detective met speurhond op
een doodlopend spoor, een in de lucht
hangende strop) zijn als opvallende details rond
de hoofdfiguur gestrooid, rond de op zijn
schrijfmachine tokkelende schrijver die zich in
de huid en in de kleren van de detective heeft
gestoken, maar die nog niet goed weet waar
zijn verhaal naar toe gaat en die daarom met
een zowel witte als zwarte hand de in zijn hoofd
opborrelende tekst op het papier tikt en daarbij
ook rekening moet houden met de grillen van
de naast hem zittende - en met een revolver
gewapende - muze. Nooit voorheen heeft een
exlibriskunstenaar de figuur van de misdaad-
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schrijver zo scherp, zo indringend en met zo-
veel humor getekend.

Het exlibris voor Reglinde Lattermann (rechts-
boven) is weer eens een geheel vrije creatie van
de kunstenaar. leder mens bouwt een
levensweg en de ideetjes over het waarom en
het waarheen van die weg ontstaan in het
hoofd. De wegen lopen naar onder en naar
boven, naar goed en kwaad, naar geluk en
ongeluk, naar hemel en hel zullen sommigen
het noemen. Wellicht daarom is in de hoofden
ook gedacht aan de noodzaak om naast de weg
ook een ladder te hebben, want een bijkomende
ontsnappingsmogelijkheid zou wel eens nuttig
en nodig kunnen zijn.

Met of zonder inbreng van de bibliofiel: een
exlibris van Sergei Chrapov is altijd een heerlijk
avontuur. Veel van dit werk behoort tot de top
van de hedendaagse exlibriskunst. Zoals we in
1998 reeds schreven, zijn de exlibris van Sergei
Chrapov altijd gedrukt in groenzwarte tinten en
op een dun en voor gebruik in boeken zeer
geschikt papier. Ook dat blijit het vermelden

waard. LUC VAN DEN BRIELE

Adres van de kunstenaar:
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